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Wat wij geloven

Verenigd met de christelijke kerk van alle tijden, geloven en belijden we de Apostolische geloofsbelijdenis, de
belijdenis van Nicea en de geloofsbelijdenis van Athenasius als accurate weergaven van de leer van de Bijbel.
Naast deze historische formuleringen bevinden we ons binnen de gereformeerde en baptisten tradities.

Onderstaand credo beschrijft wat wij geloven als kern van de Bijbelse leer. Daarnaast beschrijven we ook
onderscheidende overtuigingen van onze gemeente. Van deze onderscheidende kenmerken zijn we niet
minder Bijbels overtuigd, maar we onderscheiden hiermee slechts wat tot de kern van het christelijk geloof
behoort. Hoewel andere bijbelgetrouwe christenen en kerken hierover met ons van inzicht kunnen
verschillen, zijn deze onderscheidende kenmerken onmiskenbaar bepalend voor wie we zijn en voor hoe en
in welke richting onze gemeente wordt geleid.

Dit credo is ten eerste bedoeld om aan ons als gemeente helderheid te verschaffen over wat we geloven en
waarin we elkaar vinden. We achten het voor de gezondheid van onze gemeente van belang dat de neuzen
zowel wat betreft DNA als theologie dezelfde kant op staan. Daarnaast is dit document bedoeld om aan
geinteresseerden in onze gemeente dezelfde helderheid te verschaffen, zodat ze weten waartoe we hen
uitnodigen. We geloven dat een credo behulpzaam is om eenheid te vinden en te bewaren, zonder deze
feilbare weergave van ons geloof te verabsoluteren en te verheffen boven de Bijbel.

Over God

Wij geloven in één God, die eeuwig bestaat als één wezen en drie afzonderlijke personen: God de Vader, God
de Zoon en God de Heilige Geest. Deze drie zijn één in Wezen en gelijk in macht en heerlijkheid en hebben
dezelfde natuur, eigenschappen en volmaaktheid.

God is de Schepper en Onderhouder van alle dingen. Hij heeft de soevereine heerschappij over alles wat
geschapen is en bestuurt alle dingen. Alle engelen, mensen en andere schepselen zijn volmaakte
gehoorzaamheid, verering en aanbidding verschuldigd aan Hem.

De persoon en het werk van God de Vader

Wij geloven dat God de Vader niet is verwekt of voortgekomen uit iets of iemand. Hij is van eeuwigheid en
zal tot in alle eeuwigheid zijn. God heeft alle leven, heerlijkheid, goedheid, zaligheid en volheid in Zichzelf.
God de Vader zond zijn Zoon naar deze wereld om haar te redden.

De persoon en het werk van Jezus de Zoon

Wij geloven dat Jezus Christus de eeuwige en Eniggeboren Zoon van God is. Hij heeft door de Heilige Geest
en uit de maagd Maria de menselijke natuur aangenomen, zonder daarbij Zijn Godheid terzijde te stellen. Hij
is dus volledig mens en volledig God. Hij is niet gemaakt of geschapen, maar deelt dezelfde natuur met God
de Vader van alle eeuwigheid. Door Hem en voor Hem zijn alle dingen geschapen. Wij geloven in Zijn
plaatsvervangend verzoenend sterven, Zijn lichamelijke opstanding, hemelvaart en persoonlijke zichtbare
terugkeer naar de aarde voor het laatste oordeel en de voleinding van het Koninkrijk.

De persoon en het werk van de Heilige Geest

Wij geloven in de Heilige Geest, Die van eeuwigheid uitgaat van de Vader en de Zoon en met Hen ook één is
in wezen, majesteit en heerlijkheid. Hij is gekomen om de Zoon te verheerlijken die op zijn beurt kwam om
de Vader te verheerlijken. De Heilige Geest overtuigt de wereld van zonde, gerechtigheid en oordeel. Hij
verenigt gelovigen met Jezus Christus, brengt de wedergeboorte tot stand en woont in allen die geestelijk
levend zijn gemaakt. Hij verzegelt ze als Gods kinderen, richt hun aandacht op Christus en geeft ze kracht om
godvruchtig te leven. De Heilige Geest zal de Kerk leiden naar een juist begrip en rijke toepassing van de
waarheid van Gods Woord.



Over de openbaring
God heeft Zichzelf aan de wereld bekendgemaakt in Jezus Christus, de Bijbel en de schepping. Wij geloven
dat Jezus Christus, de Zoon van God, de perfecte openbaring is van wie God is.

Wij geloven dat de 66 boeken van het Oude en Nieuwe Testament het geinspireerde Woord van God zijn en
daarom zonder fouten in de oorspronkelijke manuscripten. Gods Woord bevat alles wat nodig is tot verlossing
en heeft het hoogste gezag in alle zaken van leer en leven. Het moet worden geloofd in alles wat het
onderwijst, gechoorzaamd in alles wat het eist en vertrouwd in alles wat het belooft. Als Gods volk het Woord
hoort, gelooft en gehoorzaamt, worden ze toegerust als discipelen van Christus en getuigen van het evangelie.

Over de mensheid

Wij geloven dat God de mensheid schiep naar Zijn eigen beeld, waardoor ieder mens intrinsieke waardigheid
bevat. God verklaart dat de schepping zeer goed is en stelt de mensheid aan als rentmeesters om voor de
schepping te zorgen. Adam en Eva werden als man en vrouw gemaakt om elkaar aan te vullen als eenheid
binnen het huwelijksverbond, en we geloven dat dit verbond de enige door God verordende context van
seksuele relaties voor mannen en vrouwen is. We geloven dat zowel mannen als vrouwen zijn geroepen tot
significante betrokkenheid binnen gezin, kerk en samenleving en dat de gehele schepping floreert als zij hun
door God gegeven taak en roeping vervullen.

Onderscheidende overtuiging | Complementarisme

Wij geloven dat mannen en vrouwen gelijk zijn in essentie en waardigheid en beide in Christus in dezelfde
geestelijke zegeningen delen, maar dat ze door goddelijk ontwerp van elkaar verschillen om elkaar te
versterken — te complementeren — in het vervullen van hun taak en roeping. We geloven dat God bepaalt
wat het betekent om man of vrouw te zijn en dat door Gods verordening mannen en vrouwen verschillende
rollen zijn toebedeeld in gezin en kerk, waarbij de man hoofd is van een gezin en de taak van oudste binnen
de gemeente is voorbehouden aan gekwalificeerde mannen.

Over de zonde

Door de verleiding van satan heeft de mensheid het gebod van God overtreden en is gevallen van haar
oorspronkelijke heiligheid en rechtvaardigheid. Door deze zondeval is de oorspronkelijke gemeenschap met
God verloren en is de dood over ieder mens gekomen. Nu erft de hele mensheid een verdorven natuur die
tegengesteld is aan God en Zijn wet. Deze verdorvenheid is diep doorgedrongen in de schepping en strekt
zich uit tot het hart, het verstand, de wil, het gevoel en het lichaam van de mens. Van nature staat de mens
onder de heerschappij van de zonde en de satan, en staat vijandig tegen God. Daarom staan alle mensen van
nature onder Gods oordeel.

Over de verlossing en wedergeboorte

Vanwege de universele dood door zonde kan niemand het koninkrijk van God binnengaan tenzij hij opnieuw
geboren is. Deze wedergeboorte is een handeling van God, waarbij de Heilige Geest een nieuwe natuur schept
in een mens en deze in Christus geestelijk levend maakt. In plaats van een hart dat houdt van zonden en van
zichzelf, krijgt de gelovige een hart wat verlangt naar God en naar een heilig leven. Hij of zij bekeert zich van
zonden, stelt vertrouwen in Christus als Verlosser, ontvangt vergeving van zonden en de rechtvaardigheid van
Christus. Daarnaast ontvangt de gelovige de Heilige Geest, het eeuwige leven met God en de belofte van een
verheerlijkt lichaam na dit aardse leven.

Deze wedergeboorte kan enkel en alleen plaatsvinden door het volbrachte en verzoenende werk van Christus,
en niet op basis van eigen goede werken. Wij geloven dat verlossing alleen door genade, alleen door geloof
en alleen door Christus is. Jezus Christus is de enige weg tot de zaligheid, en allen —niemand meer en niemand
minder — die Hem in geloof aannemen als Heer en Verlosser hebben hier deel aan.



Onderscheidende overtuiging | Gods soevereiniteit in de verlossing

De verlossing van de mensheid is fundamenteel het werk van God. Voor de grondlegging van de wereld
verkoos God Zijn volk en gaf Hij hen Zijn genegenheid en genade. In liefde heeft God Zijn volk voorbestemd
om Zijn kinderen te worden. Geloof is een geschenk van genade dat wordt gegeven door God, zodat niemand
iets heeft om zich te laten voorstaan. Zonder Gods tussenkomst kan de mens niet uit eigen beweging kiezen
om God te dienen en gerechtigheid na te streven. Als een mens wordt verlost, is dit dus geheel en al het werk
van God. Toch doet dit niets af aan de menselijke verantwoordelijkheid voor eigen zonden en de opdracht
om zich te bekeren.

Over de gemeente

Wij geloven dat allen die in Jezus Christus geloven, door de Heilige Geest in één Lichaam verenigd zijn: de
universele Gemeente waarvan Jezus Christus het Hoofd is. De Gemeente bestaat om God te aanbidden en te
verheerlijken en om Hem te vertegenwoordigen op en naar deze wereld. Dit doet zij door discipelen te maken
door aanbidding, gebed, onderwijs van Gods Woord, gehoorzaamheid aan Zijn wil, dienstbetoon aan elkaar
en de wereld, onderlinge gemeenschap, het uitoefenen van gaven en talenten en het verkondigen van het
evangelie, dichtbij en ver weg.

Wij geloven dat de Heere Jezus Christus twee instellingen aan de (plaatselijke) gemeente heeft gegeven; de
waterdoop en de maaltijd van de Heere (Avondmaal). De doop is bedoeld voor hen die door het geloof zijn
wedergeboren en in gehoorzaamheid aan Christus’ bevel en als getuigenis voor God, de gemeente, zichzelf
en de wereld zich laten dopen in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Ook de maaltijd van de
Heere is enkel bedoeld voor gelovigen en is ingesteld als een herdenkings-, gemeenschaps- en
verkondigingsmaaltijd. Het symboliseert, verkondigt en herinnert ons aan het verbroken lichaam en vergoten
bloed van Christus en viert de eenheid met andere leden van Zijn Lichaam.

Onderscheidende overtuiging / Doop door onderdompeling

Wij geloven dat de doop plaats moet vinden door de gelovige onder te dompelen in water, omdat het een
visuele en symbolische demonstratie is van de eenheid van de gelovige met Christus in de overeenkomst met
Zijn dood en opstanding. Het betekent dat de voormalige manier van leven van de gelovige ter dood gebracht
is en verbeeldt een bevrijding van de heerschappij van zonde en het opstaan in een nieuw leven.

Over de wederkomst en de voleinding van de wereld

Wij geloven dat Jezus Christus in de toekomst fysiek, zichtbaar en glorieus naar de wereld terugkeert om de
levenden en de doden te oordelen en Gods Koninkrijk definitief te maken. Wij geloven in de wederopstanding
van het lichaam, het laatste oordeel. Dan zullen de Satan met zijn legers en allen die buiten Christus zijn
definitief worden gescheiden van God en ondergaan ze eeuwige straf. De rechtvaardigen zullen echter met
een verheerlijkt lichaam altijd bij God zijn en met Hem regeren, Hem aanbidden en in Zijn oneindige vreugde
leven in de nieuwe hemel en op de nieuwe aarde.




